Kindernevendienst: 25 september 2022

2 Samuél 18-19 David keert terug in Jeruzalem

Thema:
Vrede en verdriet

Doel:

De kinderen ontdekken dat David in vrede weer koning mag zijn. De gevolgen van het gevecht met
Absalom maken hem echter verdrietig.

Toelichting:

De staatsgreep van Absalom loopt uit op een gevecht tussen twee legers. Aan de ene kant staan de
soldaten van Israél die gekozen hebben voor Absalom. Aan de andere kant staan degenen die David
trouw gebleven zijn. Zij vechten voor David en willen dat hij op veilige afstand afwacht. ‘U bent
evenveel waard als tienduizend van ons’. David vraagt zijn generaals Absalom te sparen, in ieder geval
niet te doden. Davids leger is veel sterker en wint. Absalom moet op de vlucht slaan en blijft daarbij
met zijn haren vastzitten in de boomtakken. Joab doodt Absalom, ondanks het liefdevolle verzoek van
David, waaraan hij door anderen ook wordt herinnerd. David wint, maar heeft veel verdriet. David
bedankt zijn leger en keert met hen samen naar Jeruzalem. Daar probeert hij weer een koning van
vrede te zijn. Hij neemt geen wraak



