
 

 

Kerstproject: Uitgekozen om te geven 
 

Kindernevendienst: 28 november 2021 
Ruth 1 Ruth komt in Kanaän 

Thema: Ruth kiest voor Noömi 

Doel: 
De kinderen vertellen dat Ruth ervoor kiest om Noömi te blijven steunen. Daardoor geeft de 

terugkeer naar Betlehem hoop, ook al zijn Noömi en Ruth op dat straatarm. 

Toelichting: 
Na het verlies van haar man en beide zoons is Noömi in het vreemde Moab met twee 

schoondochters. Ze keert terug naar Betlehem waar de hongersnood voorbij is. Immers: daar is zij 

thuis. Ruth kiest ervoor met haar mee te gaan en vreemdelinge te worden in Kanaän. Dat is een 

waagstuk, want ze bezitten niets en zullen moeten leven in armoede. Bovendien: zal Ruth worden 

geaccepteerd. Ze hoort bij een volk dat Israël al vaak heeft dwarsgezeten. Toch wil ze haar 

schoonmoeder dienen, steunen waar ze kan. Aan het eind van Ruth 1 klinkt hoopvol: de gersteoogst 

gaat beginnen. Zou er voor de beide weduwen brood zijn in Betlehem? Samen met anderen 

afhankelijk willen zijn van Gods zegen, elkaar dienen op hoop op Gods zegen, is de kern van Advent. 

Wij staan met lege handen. Ons leven is vol angst, schuld en tegenslag. We vestigen echter onze 

hoop op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden. 

 


